
 

 

Culturele uitstappen 
 
Tentoonstelling   'Over vliegen, vallen...en opgraven‘ 
 
Deze expo focust op enkele van de meest spectaculaire aspecten van de 
luchtvaartgeschiedenis vóór 1945 in Vlaanderen. De pioniersjaren, waarin de feiten uit 
Oost-Vlaanderen centraal staan en vrouwelijke piloten de aandacht krijgen die ze 
verdienen. 
Wereldoorlog I met maar liefst vier Oost-Vlaamse, door de Duitsers aangelegde 
vliegvelden vanwaar de enorme Fokker D. VII kon opstijgen. 
En Wereldoorlog II, met enkele spraakmakende crashes zoals die van de Heinkel in 
Zwalm of de Halifax in Geraardsbergen waarop BAHAAT, de vereniging van Belgische 
luchtvaartarcheologen waarmee voor deze expo werd samengewerkt, onderzoek heeft 
verricht. 
 
Doorlopend tot en met 17 septemer 2023 van 9 tot 17 uur (dinsdag-vrijdag) en 13 tot 17 
uur (zaterdag-zondag) 
Provinciale erfgoedsite Velzeke 
 
  
 

Zomerlezing: Tijdreis naar Ename 1020 
 
Ename werd van betekenis rond 965. Rond 1020 had de handelsnederzetting een haven, 
drie kerken en een burcht met imposante stenen donjon. Dertig jaar opgravingen, meer 
dan tachtig jaar historische studie en een grondig onderbouwde virtuele reconstructie geeft 
ons vandaag een behoorlijk beeld van hoe Ename er rond 1020 uit kan hebben gezien.  
 
Deze voordracht vertelt niet alleen in detail het verhaal van het ontstaan van Ename, maar 
laat ons ook rondlopen in deze stad in wording, en alles beleven wat door jarenlange 
research ontdekt werd: de burcht, de haven, de werkplaatsen en de kerk van de 
handelsnederzetting, en de bestaande Sint-Laurentiuskerk waarin in 1020 vermoedelijk 
een keizerskroning plaatsvond. 
 
Donderdag 17 augustus 2023 van 19.30 tot 21 uur 
Provinciale erfgoedsite Ename 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 


